
 

 

 

 
Zondagsbrief voor zondag 11 augustus 2024 

 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. Harm Jan Meijer, Roden 

Ouderling:  Kees-Jan Antuma 

Diaken:   Hein van Assen 

Organist:  Vincent van Laar 

Lector:  Audrey Antuma 

Gastvrouw:  Janny Koops 

Bloemen:  Roelie Matter 

 

Collecten    

Eerste collecte: Kerk in Actie (zending) 

Tweede collecte: Eredienst 

 

Diaconiecollecte op rekeningnr NL20RABO0315809191 t.n.v  

diaconie prot.gem.Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst  

op rekeningnr.  NL95RABO0373734204 t.n.v prot.gem.Eelde- 

Paterswolde 

 

 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke  

groet van de gemeente naar huiskamer 1e etage Symphonie 

De bezorging is geregeld. 

 

Ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in ’t 

Loughoes met koffie/thee/limonade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predikant:         ds. K. M. van der Plas             0647135300 

Kerkenraad:          voorzitter: mevr.H.Wiersema   0645520634 

                            scriba: mevr.G. Kruit          0630119668 

Koster/beheerder: dhr. en mevr. Dijk        0652887709 

 

__________________________________________________ 

 

Kerkdienst:           18 augustus 10.00 uur Dorpskerk       

Voorganger:           ds. Lieuwe Giethoorn, Ruischerbrug 

 

 

Plaats een bericht in de tijdcapsule!  

Op 11 september 2024 wordt onder de Hoofdweg Eelde Paterswolde 

een tijdcapsule begraven. Het doel van de tijdcapsule is om onze 

nakomelingen te laten weten hoe we nu leven en hoe we tegen de 

toekomst aankijken. Op 11 september 2124 wordt de tijdcapsule 

geopend. 

We zouden het zeer op prijs stellen als uw instelling of vereniging  

een bijdrage levert aan de tijdcapsule. Elke bijdrage is welkom. De 

enige voorwaarden zijn is dat het ‘netjes’ is en niet volumineus. Het 

bericht mag kritisch zijn, beschrijvend, het kan een verhaal zijn, een 

of meer foto’s of een belangrijk document waarmee u uw eigen 

boodschap duidelijk maakt. Papier, foto’s, brieven, kaarten e.d. zijn 

uitstekende communicatiedragers. Digitale bestanden op een USB-

stick of SD-kaart zijn waarschijnlijk niet geschikt wegens een te 

beperkte houdbaarheidsdatum 

Als u meer wilt weten, loop dan op een dinsdagmiddag tussen  

14.00 en 16.00 uur binnen bij de Huiskamer van Ol Eel in de 

Notenkraker (naast de Centrumschool en de Bibliotheek aan de 

Schoollaan).  

Daar kunt u ook uw bijdrage inleveren. U kunt ook uw vragen  

stellen via phtholen@gmail.com.  

U hebt nog t.m. 3 september 2024 de tijd om iets van uw instelling  

in te leveren. 

We zien uw bijdrage met grote belangstelling tegemoet! 

Eric Wielenga (Historische Vereniging Ol Eel) 

Peter Tholen (verslaggever weekblad Dorpsklanken 

mailto:phtholen@gmail.com


Orde van dienst zondag 11 augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Thema: ‘Lopend over water’ 
 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door ouderling van dienst.  

 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

(we gaan staan) 

ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling: Laten wij bidden: 

(drempelgebed, eindigend met:) 

….. door Jezus Christus, onze Heer. 

gemeente: Amen 

 

Aanvangslied:   217 : 1, 2 en 3 

 

GROET 

voorganger: Genade zij u en vrede…door de Heilige Geest 

gemeente: Amen 

(we gaan zitten) 

 

Kyriegebed afgesloten met lied 286 

 

Glorialied    659 : 1, 5 en 6 

 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

 

Korte inleiding op de te lezen schriftgedeeltes 

 

Schriftlezing:    Jesaja 63 : 7-14 

 

Lied:     322 : 1, 2 en 3 

 

Schriftlezing:   Marcus 6 : 45- 52  

 

Lied:     335 

 

Overweging 

 

Orgelspel    Cantilène religieuse - Th. Dubois 

 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

 

Collectetoelichting door diaken 

 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

WEGZENDING EN ZEGEN   (allen gaan staan) 

  

Slotlied:    993 : 1, 2, 5, 6 en 7  

 

Zegen 

 

Zegenlied     426 

  

God zal je hoeden, Christus je voeden,  

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 

vriend in het duister en gids naar het licht. 

 

Orgelspel 


