
 

 
 

Zondagsbrief voor zondag 23 juni 2024 
 

Medewerkenden  
Voorganger:  dhr. Bert Broers 

Ouderling:  Gea Kruit 
Diaken:    Adib Khalaf 

Organist:   Vincent van Laar 

Lector:   Gerda Duisterwinkel 
Kinderkerk:  Margreet Matter, 

    Anne Marieke Kremer 
Gastvrouw:  Marchje Kikkers 

Kinderoppas:  Harma Löhr 
Bloemen:   Marjan Zigterman 

 
Collecten    

Eerste collecte:   Kerk in Actie (werelddiaconaat) 

Tweede collecte:      Eredienst 
 

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. 
diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst 

op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-
Paterswolde. 

 
Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet 

van de gemeente naar dhr. en mevr. Formsma. 
De bezorging is geregeld. 

 
Ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
in ’t Loughoes met koffie/thee/limonade. 

 
  



Predikant ds. K. M. van der Plas 0647135300 
Kerkenraad voorzitter: mevr. H. Wiersema   0645520634 

 scriba: mevr. G. Kruit 0630119668 

Koster/beheerders dhr. en mevr. Dijk      0652887709 
 
 

Kerkdienst: 30 juni 10.00 uur Dorpskerk Avondmaal 

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 
 
Hardlopen met inspiratie 

Dorpskerk-Hardloopclinic Eelderwolde 30 juni 
 

Zondag is een net even anders dan anders-dag. Een dag om rustig 

te starten voordat je eropuit gaat. Een wandeling, een rondje rennen 

of fietsen, misschien naar de kerk.  
 

Zondag 30 juni gooien we dat allemaal bij elkaar tijdens de eerste 

Dorpskerk Hardloopclinic in Eelderwolde. Ben je een ervaren loper 

of juist een beginner: dat maakt niet uit.  
 

We starten samen bij de Onlanderij om 11:30 uur, en na wat 

loopoefeningen en een inspirerende gedachte om mee te nemen, 

lopen we samen een korte ronde door de Onlanden.  
 

Bij de Onlanderij sluiten we ook weer af met wat drinken. Wie dat 

wil, kan daarna natuurlijk nog even wat kilometers aan de dagscore 

toevoegen, maar je kunt ook gewoon naar huis. 

  

Dus, bind je schoenen onder en loop mee! 
 

José Groenboom 

ds. Kaj van der Plas 
 

Meer informatie? josenieuwenhuijzen@yahoo.com  

 

Afscheid groep 8 

14 juli nemen we weer afscheid van Groep 8! We doen dat in een 

Viering Voor Iedereen. We beginnen die viering met samen iets 

drinken, dan zijn er activiteiten voor jong en voor oud, en we sluiten 

na de afsluitende viering af met een gemeenschappelijke lunch. 

Iedereen mag daarvoor iets meenemen. 

 

De viering wordt niet om 10:00 gestreamd, maar wel opgenomen. Je 

kunt hem in de middag terugkijken. 

  



Orde van dienst zondag 23 juni 2024 

 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst 
 

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 
 

Intochtslied  AWN II lied 15: 1,2 en 4  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GROET 
 

Moment voor de kinderen 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kyriegebed  responsie lied  598 
 

Glorialied   985: 1 en 3 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de Zondag 
 

Schriftlezing:  Mattheüs 25:1-13    

Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

 

Wij geven Gods verhalen door, 

En wie zich open stelt, 

Ervaart misschien een beetje licht, 

Door wat er wordt verteld. 

 

 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, 

En elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

Het is voor allemaal. 

 

 

4 Het lied van ons verlangen gaat 
   de hele wereld rond. 
   Het lied van ons verlangen gaat 
   door elke stad, door elke straat, 

   tot de Messias komt! 
 

1 Wij hebben op de fluit gespeeld 
   en dansten hand in hand. 
   Wij hebben op de fluit gespeeld 

   en zongen een lied van lief en leed, 
   maar jij stond aan de kant, 
   maar jij stond aan de kant. 

 
2 Wij blazen weer de fluiten aan; 
   er is een nieuw begin! 

   Wij blazen weer de fluiten aan, 
   kom haastig van je plaats    
   vandaan; 
   kom binnen in de kring! 
 



Lied   840 
 

Overweging  
 

Lied    Hemelhoog 386 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?  
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?  
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

      
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, opdat groeie mijn 

bestaan in jou en jij in Mij?  
 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept en mijn leven 
wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

Collectetoelichting 
 

Dankgebed en voorbede/Stil gebed/Onze Vader 
 

Toelichting vanuit de kinderkerk 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

(Allen gaan staan) 
 

Slotlied   981: 1,2 en 5 
 

Zegen  

Antwoordlied   426 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
Orgelspel 


