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Kerkdiensten in de komende periode 
 

Datum:  Tijd:    Voorganger:    Bijzonderheden: 

 
05 jan.  10.00 uur  dhr. G. van Enk   KK / O  
         Assen      Nieuwjaarswensen 

    
12 jan.  10.00 uur  ds Kaj v.d. Plas   KK / O / JK 

    
19 jan.  10.00 uur  ds Kaj v.d. Plas   KK / O  

    

26 jan.  10.00 uur  ds Kaj v.d. Plas   KK / O 
    

02 febr.  10.00 uur  ds Harm Jan Meijer  KK / O 
         Roden  
 
    

KK: Kinderkerk   
A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   
O: Oppasdienst  

    
Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via  

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 
 

 
 

 
  

http://www.kerkomroep.nl/
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 Van de redactie 

Weet je, 

er moeten mensen zijn, 

die bellen blazen 

en weten van geen tijd 

die zich kinderlijk verbazen 

over iets wat barst 

van mooiigheid 

Ze roepen van de daken 

dat er liefde is 

en wonder 

als al die anderen schreeuwen: 

alles heeft geen zin 

dan blijven zij roepen: 

neen, de wereld gaat niet onder 

en zij zien in ieder einde 

weer een nieuw begin 

Zij zijn een beetje clown, 

eerst het hart 

en dan het verstand 

en ze schrijven met hun paraplu 

i love you in het zand 

omdat ze zo gigantisch 

in het leven opgaan 

en vallen 

en vallen 

en vallen 

en OPSTAAN 

 

Deze woorden van Toon Hermans, spraken mij de afgelopen week erg 

aan. Ik wil graag een van die mensen zijn, u ook? 

Gelukkig Nieuwjaar 

 

Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema 
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Van de Kerkenraad 
De Kerkenraad wenst iedereen een 

Gezond en Gezegend 2025 
 

 

 

Kerstmarkt 
Op zaterdag 21 december was er voor het eerst een feestelijke 

Kerstmarkt rond de Dorpskerk. Drie vrouwen uit onze Dorpskerk leek 
het een goed idee om meer levendigheid te brengen rond de 

Dorpskerk. De Visie open kerk zijn in het dorp was hierbij een goed 

uitgangspunt. 
Vanaf februari zijn we elke maand bij elkaar geweest om onze ideeën 

vorm te geven. Via facebook hebben we een bericht geplaatst zonder 
te weten of we reacties konden verwachten. Al vrij snel kwamen er 

spontaan en boven verwachting vele aanmeldingen binnen. Ook 
meldden spontaan mensen zich aan om mee te denken aan dit 

geweldige idee. Alle input was daarbij welkom. Ook de koren die 
mogelijk in de kerk wilden optreden kwamen zich snel aanmelden. 

Een programma in de kerk was rond. Zo ook de vergunningen.  

Samen met onze kosters Peter en Marjan kwamen leuke en vooral 
haalbare ideeën uit de bus. De vergunningen waren beperkt, maar 

wel haalbaar en het balletje ging rollen. We wilden uiteraard nog véél 
meer organiseren maar besloten eerst maar eens te kijken hoe alles 

zou verlopen. Al snel waren de bewoners van de Kosterijweg 
enthousiast. Ook het Drents Museum de Buitenplaats wilde wel 

meedoen. We werden overrompeld door al het enthousiasme. De 
weersomstandigheden waren een niet te regelen belangrijk onderdeel 

en dat werd helaas een tegenvaller. Toch  kunnen we terugkijken op 

een zeer geslaagd evenement. Natuurlijk moet er nog het een en 
ander worden bijgeschaafd, maar de reacties waren positief. 

Volgend jaar weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Met dank aan 
Hanneke, José, Gea en buurvrouw Lisenka de Bruin en de kosters 

Peter en Marjan en de vele stille werkers die zich als vrijwilliger 
hebben aangemeld. 

Allemaal héél erg bedankt. 
 

Namens de Kerstmarkt commissie, 

Gea Kruit. 
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Een oproep aan iedereen 
 

Word vrijwilliger en bouw mee aan de 
Dorpskerk! 

Als gemeente van de Dorpskerk staan we 
midden in ons prachtige dorp. We willen er 

zijn voor iedereen, als een plek waar mensen 
elkaar ontmoeten en samen zoeken naar 

zingeving. Onze visie vatten we zo samen: 

 
 

• “De Dorpskerk is een ontmoetingsplek voor mensen van 

alle achtergronden, waar ruimte is voor persoonlijke 

verkenning en het evangelie richting geeft aan onze 

zoektocht naar betekenis.” 

• “We streven naar een warme gemeenschap die omziet 

naar elkaar, ruimte biedt en eigentijdse zingeving 

mogelijk maakt, geïnspireerd door het evangelie.” 

Om dit mooie werk voort te zetten, hebben we jouw hulp nodig! 

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om activiteiten te organiseren of 

onze gemeente goed te besturen. Daarom zoeken we enthousiaste 
mensen die hun talenten willen inzetten voor de volgende functies: 

 

• Ouderling 

• Diaken 

• Lid van het college van kerkrentmeesters 

• Scriba 

• Opsteller preekrooster 

Wat bieden wij? 
 

• Een hechte gemeenschap waarin je samen werkt aan een 

betekenisvolle missie. 

• Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en bij te dragen op 

een manier die bij jou past. 

• Een kans om écht verschil te maken in ons dorp! 
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Doe mee en maak impact! 

Meer informatie over onze organisatie vind je op 
www.dorpskerkeelde.nl/over-ons/onze-organisatie. 

Heb je interesse of wil je meer weten over een van de functies? Neem 
gerust contact op met een van de kerkenraadsleden. We vertellen je 

graag meer! 
Samen houden we de Dorpskerk levendig en betekenisvol. Doe jij 

mee? 
Namens de kerkenraad, 

Greet Tillema, Hanneke Wiersema en Jan Reinder Fransens 

 
 

 
 

 
 

Remake  
REmake komt weer naar de Dorpskerk! 

 
Alvast voor de agenda: op zondag 2 maart 2025 (om 10.00 uur) 

komt de band REmake weer in de Dorpskerk. We kennen REmake 
nog van de U2 dienst (oktober 2022) en de souldienst (december 

2023). Dit keer staat de dienst in het teken van gospelmuziek, o.a. 
van Aretha Franklin. 

 
Werkgroep Eredienst 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.dorpskerkeelde.nl/over-ons/onze-organisatie
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Vanuit de diaconie 
De laatste diaconievergadering van 2024 is, als u dit leest, alweer 

een maand geleden op 2 december 2024. Liesbeth opende de 
vergadering met het gedicht ‘Vraag om begrip voor elkaar’.  

Het was een vergadering van terugkijken, maar vooral vooruitkijken 
op komende activiteiten. 

De uienactie Halabuda was weer succesvol. Er werd maar liefst 70 kg 
uien besteld. Hein zal deze inmiddels bezorgd hebben. Er werden ook 

de nodige laptops ingezameld voor de actie die in Zuidlaren werd 

georganiseerd. 
De zondag na de vergadering stond het gemeenteberaad op de 

agenda. Naast de financiële stukken, Wichard zou de begroting 
presenteren, was daar ook aandacht voor het werven van vrijwilligers 

(zie elders in dit KC).  
Tenslotte bespraken we de kerstpakkettenactie. Dit jaar deelden we 

een kleine 50 pakketten uit. Inmiddels zijn we een geoliede machine. 
Het inpakken was in iets meer dan een uurtje gepiept, mede dankzij 

wat extra handen. Het rondbrengen is een klus, maar ook daar 

maken vele handen licht werk.  
Na het bespreken van al deze activiteiten volgden de standaard 

agendapunten (financiën, collectes, ingekomen post en de 
rondvraag). Ik mocht de vergadering sluiten met het lezen van een 

gebed voor Advent.  
 

Met een vriendelijke groet namens de diaconie, 
Jan Reinder Fransens 
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Voor iedereen 
9 februari: Met Jona de diepte in 

 
Zwemvesten aan! Op 9 februari duiken we tijdens de kerkdienst in 

het verhaal van Jona. Een verhaal over geroepen worden maar niet 
willen, kopje onder gaan maar niet verdrinken, door het donker naar 

het licht... Als je het zo bekijkt is het verhaal van Jona een prachtige 
spiegel voor hoe onze levensreis soms kan verlopen. 

 

We beginnen die morgen met koffie en verschillende activiteiten in ’t 
Loughoes, vieren daarna de zondagsdienst in de Dorpskerk, en 

sluiten af met een maaltijd waarvoor je zelf ook iets mee mag 
brengen. 

 
* Veel creatieve activiteiten 

* Inleiding en gesprek over depressiviteit 
* Lied instuderen in de kerk 

 

De vorige keer was het een groot feest om met allerlei 
gemeenteleden op deze manier samen te komen. Het past bij de 

Dorpskerk. We zien jou daarom ook graag op 9 februari! 
 

Zondag 9 februari 
10:00 uur in ’t Loughoes en de Dorpskerk 

Voor de kijkers thuis: kijk later die dag de viering terug! 
 

De voorbereidingscommissie 
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Agenda  
  8 januari  koffietied      10-11.30 ‘t Loughoes 

12 januari  wandelen met inspiratie 
  9 februari  met Jona de diepte in, in de Dorpskerk 

  2 maart  REmake in de Dorpskerk 
18 mei   hardlopen met inspiratie  

 
Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand 

 

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de maand 
Data in 2025: 

woensdag 29 januari, woensdag 26 februari, woensdag 26 maart, 
woensdag 30 april, woensdag 28 mei, woensdag 25 juni, woensdag 

30 juli, woensdag 27 augustus, woensdag 24 september, woensdag 

29 oktober, woensdag 26 november, woensdag 24 december 

Groeten en ontmoeten, lunches in ’t Loughoes 
Eerstvolgende data: 

22 januari en 19 februari 
 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 24 januari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 
Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

 

 
 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl


 
10 

Van het kerkelijk buro 
Gedoopt op 22-12-2024: 

Marie Josephina Catharina Huijgens, dochter van Lode en Nieke 
Huijgens-Hoenjet 

Feike Teodor Tettero, zoon van Jeroen en Renske Tettero-van  
Goeverden 

 
 

 

 
 

Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan 
even door aan de kerkelijke administratie. 

 
 

Dank 
Zondag 1 december zat ik klaar om de kerkdienst te 

horen. Tijdens de afkondiging hoorde ik verbaasd aan, 
dat de bloemen uit de kerk bij mij gebracht zouden 

worden. 
Ook gaf het mij een blij gevoel. Na de kerkdienst 

werden de bloemen gebracht door mevrouw Brands. 
Hierbij een kaart met heel veel namen. 

Voor dit alles mijn hartelijke dank, U allen wens ik 
gezegende kerstdagen.  

Boukje Hogewerf 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

 

1    december mevr. B. Hogewerf- van der Naalt 

8    december mevr. Riek Jansen- v.d. Hul 

15  december mevr. Trudy Krol 

22  december dhr. Sijtze Jager 

29  december mevr. Ge Dijks 
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In herinnering  
Mevr. N. Stuulen-Kuipers 20-09-24 03-12-24 

 
Een mens te zijn op aarde 

is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde  
als alles is volbracht. 

 

 
 

 
 

 

Kerkbalans 

 
Geven voor de kerk van morgen 

 

We starten dit jaar de Actie Kerkbalans op 10 januari. Dan breng ik 
voor 330 adressen de tassen met enveloppen naar de 

wijkcoördinatoren en zij verdelen die weer onder de contactpersonen. 
Daarnaast wordt voor 280 adressen het verzoek tot bijdrage met de 

email bezorgd.  
 

In de voorbereiding van deze Kerkbalans zijn wij ondersteund door 
Gerco van Norel. Hij heeft zich ingewerkt en zal vanaf volgend jaar de 

Actie Kerkbalans van mij overnemen. Gerco zal zich nog wel 

voorstellen in de KC. 
 

We hopen op een mooie opbrengst. 
 

College van Kerkrentmeesters 
Dick Boersma 
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Groeten en ontmoeten 18 december  
Een heel feestelijke kerstlunch. Prachtig versierde zaal en tafels. Er 

waren 18 gasten. Heerlijk eten en gezellige babbel. Liesbeth las een 
kerstverhaal, helemaal in sfeer.  

 
Joke Lambour 
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Eerste editie Spelletjesavond Dorpskerk Eelde 
Vrijdagavond 8 november hadden we de eerste editie gepland van 

een spelletjesavond in ’t Loughoes van de Dorpskerk Eelde. De 
bedoeling was plezier en verbinding maken met elkaar: iedereen was 

welkom. Met koffie, thee, fris en chips erbij is dat ook helemaal 
gelukt! Met meer dan dertig actievelingen (jong en oud) werd er 

onder andere gesjoeld, gemonopolyd, geschaakt en/of gerummikubd. 
Ook werd er samen en generatiebreed gejaagd op weerwolven in 

Wakkerdam. Er werd lol gemaakt, kennis opgedaan en 

(speelgoed)geld verdiend;-) Dank iedereen voor de positieve energie 
én hopelijk op naar editie twee! 
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Puzzel 
Deze puzzel is een anagram , dat is een woord dat je met dezelfde 

letters een nieuw woord maakt. bv. ober wordt boer. Gelijke cijfers, 

gelijke letters. De cijfers op de onderste balk is de oplossing. 

Een goed 2025 gewenst! Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

 

 

 

 
 De oplossing van decemberpuzzel was: timmerman 

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Kerstmiddag in ’t Loughoes, 19 decemberKerstfeest  
voor de senioren van onze gemeente, op donderdag 19 december, 

een donderdag, want zaterdag zal de kerstmarkt zijn. De zaal is weer 

prachtig versierd. 
De organisatie is dit jaar in handen van onze 

dominee. Hij weet de 3 dames van 
vorige jaren te evenaren! 

Om 13.30 staan de “dienende 
martha’s” al klaar om de gasten te 

ontvangen, de rollators van briefjes 
te voorzien, de jassen op te hangen 

en de mensen, voorzien van een 

liturgie, naar hun plaats te brengen. Pianist Jaap 
Berghuis heeft zijn plaats achter de piano ingenomen.  

De koffie en thee, met koekjes en chocolaatjes 
worden geserveerd en genuttigd en dan, als (bijna) 

iedereen aanwezig is, kan het feest beginnen.  
Liesbeth mag de 4e adventskaars aansteken.  

We zingen “Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze 
nacht”.  

 

Kaj heet ons welkom en bedankt iedereen die helpt en geholpen heeft 
dit feest mogelijk te maken. Vervolgens klinkt het bekende lied “Komt 

allen tezamen, jubelend van vreugde” uit ruim 80 seniorenkelen. Het 
klinkt als een klok! 

Vervolgens leest Kaj uit de bijbel Lucas 2 in de nieuwste vertaling.  
We zingen weer, “Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd”.  

Dan leest Kaj het gedicht voor van Okke Jager. 
 

Ere zij God duurt lang 

 
Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.  

De kleintjes kwamen kleintjes om het orgel 
staan. 

Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen, 
Maar onder ’t zingen kon ik niet naar voren 

gaan. 
‘k Had anders eerst wel uit het raam gekeken, 

Maar dat was nu, vond ik, de eer van God te 

na. 
’t Zou oneerbiedig zijn de zang te breken, 

Wij zongen -tweede stem- het lied der eng’len 
na. 
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‘Ere zij God’ duurt lang en ‘Vrede op aarde’.  

Ik liet maar bellen tot het allerlaatst refrein. 
Toen zag ik, wie er door de ruiten staarde:  

Het Kind vroeg in een kind, of Hij erbij mocht zijn.  
 

Verrassend komt nu mevrouw Willy Olthoff op. Zij vertelt geheel in 
het Drents (!), een verhaal uit Drenthe ten tijde van de oorlog over 

een Engelse vliegenier, een barmhartige en 
gastvrije vrouw en een aanvankelijk barse, op 

zichzelf gerichte, man. 

En het zou een kerstverhaal niet zijn als 
uiteindelijk ook de man zich bekeert tot 

gastvrijheid en goede gezindheid. Ook de niet-
Drent kan het verhaal uitstekend verstaan. 

 
We zingen “Geef vrede, Heer, geef vrede, de 

aarde wacht zo lang”. 
Dan volgt de meditatie van de dominee.  

Hij sluit aan bij het verhaal van Willy Olthof over gastvrijheid, een 

belangrijke morele plicht. Als gast ben je afhankelijk van de 
gastvrijheid van de gastheer, maar vice versa is dat ook het geval. 

Een gast is ‘de vreemdeling’. Je kan hem binnenlaten of buitensluiten. 
Het is goed je ervan bewust te zijn dat je als 

mens medemens bent. De moraal: zo zou het 
goed zijn om bv een vervreemd familielid toch uit 

te nodigen aan je kerstdis.  
We zingen nu “We trekken in 

een lange stoet op weg naar 

Betlehem”.  
Tot slot bidden we met elkaar, 

gevolgd door het Onze Vader en de zegen van Kaj 
en zingen we het  

“Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen”.  

En dan is het tijd voor de overheerlijke hapjes en 

drankjes, bereid door Marjan en gepresenteerd door de dienende  

martha’s.  

Het was een mooi feest! Je hoefde maar naar het vrolijke gekout te 

luisteren en te kijken naar de glunderende gezichten om het hiermee 
eens te zijn.  Joke Lambour 
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Collecteopbrengsten 
 

 
 

Hierbij ziet u de collecteopbrengsten van de maand november 2024.    
Deze zijn exclusief de giften gedaan via de bank. Alle gevers en 

geefsters hartelijk dank. 
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Colofon 
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