


 2 

Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden: 

01 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O  
   1e advent 

08 dec. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer KK / O / JK 
     2e advent 

15 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O  
     Avondmaal,  3e advent  

22 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O  

     Doopdienst, 4e advent 
24 dec. 18.30 uur ds. Kaj v.d. Plas Kinderdienst 

24 dec. 20.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Kerstnachtdienst 
24 dec. 22.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Kerstnachtdienst 

    
25 dec. 10.00 uur dhr. B. Broers KK / O 

     Kerstmorgen  
29 dec.  10.00 uur ds. P.S v. Dijk KK / O 

   Roderwolde  
    

31 dec. 19.30 ds. Kaj v.d. Plas alleen online 
    

05 jan. 10.00 uur dhr. H.  Dijkstra KK / O  

   Gasseltenijveensemond  
    

KK: Kinderkerk   
A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   
O: Oppasdienst  

    
Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via  

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 
worden. 

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Met de komst van december voelen we hoe het jaar ten einde loopt. 

De dagen worden korter, de avonden langer en in veel tuinen en 

huizen wordt de kerstverlichting weer aangesloten. Het is de tijd van 
hoop, verwachting en bezinning: de tijd waarin we stilstaan bij het 

wonder van Kerst. 
De boodschap van vrede en vreugde voor alle mensen is juist nu 

actueel in een wereld vol verdeeldheid en verwarring. Moge deze 
dagen van advent en kerst een tijd zijn waarin u zich verbonden 

voelt. 
 

In dit nummer vindt u inspirerende artikelen, terugblikken op 

activiteiten in onze gemeente en aankondigingen van mooie 
activiteiten, initiatieven en kerstvieringen die op handen zijn.   

 
Namens de redactie wens ik u goede kerstdagen toe. 

Editha Huisman 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

“De dagen van Kerst zijn gevuld met licht en liefde, 
laten we samen werken aan vrede, die alle harten raakt” 
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Het is nooit ‘maar een naam’  
Het is nooit ‘maar een naam’ – ds. Kaj van der Plas 

“Het mag geen naam hebben.” Met dat ene zinnetje, waarmee we 
willen uitdrukken dat ‘het’ geen aandacht verdient, zeggen we veel 

over wat een naam betekent. Als we zeggen “het mag geen naam 
hebben” zeggen we eigenlijk “het is niets”. En als het wel een naam 

heeft is het dus wel iets. 
 

Een naam maakt een mens tot een iemand. En een iemand voelt als 

meer de moeite waard dan een naamloos ding. Liever een naam dan 
een nummer.  
 

Een naam krijg je. De meesten van ons hebben hun naam ontvangen 
op een moment dat ze zich daar nog niet van bewust waren. Ze 

hebben hem gekregen, ze zijn ermee genoemd, ze zijn zich ermee 
gaan vereenzelvigen: ik ben deze naam. Of het tegendeel, hun naam 

klonk ze op den duur vreemd in de oren, omdat ze bij die klank een 
ander voor zich zagen dan wie zij waren of wilden zijn. Mensen 

veranderen soms hun naam. Het is nooit ‘maar een naam’. 
 

Denk aan Marieke Rijneveld, die zich Maria Lucas Rijneveld ging 

noemen en uiteindelijk tot zijn ware naam gekomen is, Lucas 
Rijneveld. De naam begeleidt de transformatie, in een nieuwe naam 

kun je thuiskomen.  
 

Wie gepest is weet dat het ook andersom kan werken trouwens. Als 

anderen je lang genoeg nare scheldnamen geven, raak je op zijn 
minst een beetje van jezelf vervreemd. Raak je verder van huis dan 

je lief is. 
 

Ook in de Bijbel krijgen mensen namen. God zelf deelt soms een 

naam uit. En klinkt een naam dan moet je opletten, want meestal 

betekent die iets. Vooral in het Oude Testament. Bijbelse namen 
zeggen iets over de toekomst die in het verschiet ligt, of de weg die is 

afgelegd. In zo’n naam ligt een levensopdracht besloten.  
 

In het Kerstverhaal wordt ook een naam gegeven. Jezus, Yeshua, 

Jozua – “God redt”. En daarmee leren we meteen hoe we deze mens 
moeten zien. En in zijn latere leven vertelt hij zijn leerlingen dat ze 

God in zijn naam dingen kunnen vragen. God kijkt dan als het ware 
naar de mens door een Jezusbril, en ziet ons in hem en hoort ons 

door hem. Wij worden in één naam met hem genoemd. Dat is een 
geschenk en een opdracht tegelijkertijd. 
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Hoe zou jij, als je anders zou gaan heten, genoemd willen worden? 

De gelukkige, de rijke, de betekenisvolle, de zelfstandige? Het 
geschenk, het licht, de kracht, de liefde? De vrome, de zuivere, de 

wijze?  
 

Of gaat het daar niet om. Gaat het er puur om genoemd te worden. 
Een naam mogen hebben? Je mag een naam hebben! 
 

hoeft een naam iets? 
 

elke naam moet ten minste 

één keer worden gespeld op het gemeentehuis 
vreugdevol door een ouder die met die naam een geloof 

een held een vriend of een familielid in leven houdt 
 

elke naam moet minstens vierduizend keer 

worden geroepen vanuit een halfopen buitendeur 
terwijl de warme lucht van het avondeten zich 

door een keukenraam een koude kinderneus in krult 
 

alle namen horen zeker vijfmaal op het puntje van de tong 

van een beste vriend te liggen bij de vraag 
naar wie zijn of haar beste vriend is 

en waarom 
 

geen één naam verdient het ongefluisterd te blijven 

en niet via het oor van een geliefde 
buitengewoon vaak de buik van die ander 

te kriebelen 
 

daar zijn namen voor gemaakt 
 

namen horen een leven lang mee te gaan 

en met een heel leven weet u heel goed 

wat ik bedoel 
 

namen mogen alleen langzaam verdwijnen uit onze gedachten 
en niet voordat ze een afscheidsdansje hebben gemaakt 

op onze bevende lippen 
 

er is geen enkele reden om de naam 

van een muur te schroeven 
 

als die naam niet een nieuw huis 

te wachten staat 
 

Tsead Bruinja (1974)     uit: Wat deed ik daar (Querido, 2024) 
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Kerstgroet 
2024 is bijna vervlogen 
2025 staat al reeds voor de deur 
Een nieuw jaar met nieuwe dromen 
Alles krijgt een nieuwe kleur 
Veel geluk en vrede 
Veel liefde voor elkaar 
Aandacht voor de naaste 
Het wordt een prachtig jaar! 
  
We wensen ieder een mooie kerstdagen en een 
gelukkig 2025 
  
Peter en Marjan Dijk   
 

Ga je mee naar Bethlehem? 

Kinderkerst met activiteiten op 24 december. 

We gaan samen op weg naar Kerst, ga je mee? Deze adventsperiode 
lezen we Bijbelverhalen waarin Bethlehem een belangrijke rol speelt. 

Weet je nog dat de wijzen ook op weg gingen naar Bethlehem? Dat 
verhaal staat centraal in de kinderkerstviering van 24 december. Hoe 

wisten de wijzen eigenlijk waar ze moesten zijn? 

 
Wat gaan we doen? 

Op 24 december om 18.30 uur beginnen we in ‘t Loughoes met een 
aantal leuke activiteiten. Je kunt je eigen kaars versieren, of een 

koningskroon maken. Buiten leer je echt navigeren op de sterren, 
zoals de wijzen deden. Om 19.00 uur 

vieren we dan kerst in de Dorpskerk met 
kerstverhaal en bekende kerstliederen.  

 

Iedereen is van harte welkom, dus neem 
gerust anderen mee. Tot dan! 

 
De kinderkerkleiding 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
Voor de Kerkenraad was het in de afgelopen maand november de 

laatste vergadering van het jaar. Een jaar waarin we met een goed 
gevoel op terugkijken. Er is veel georganiseerd en we zijn duidelijk 

een op de toekomstgerichte Kerk. In deze vergadering hebben we 
o.a. de punten besproken die het komende Gemeenteberaad op 8 

december aanstaande gepresenteerd zullen worden. We hebben ons 
eerst laten informeren door de penningmeesters van de diverse 

onderdelen binnen onze kerkelijke organisatie. De betreffende 

begrotingen staan zoals gebruikelijk weer op de agenda van het 
Gemeenteberaad. Na de pauze zullen we ingaan op actuele en 

toekomstgerichte punten. Daarnaast zullen we jullie informeren over 
de stand van zaken rond de cursus ‘Uitvaartsprekers’; een nieuwe 

dienstverlening van de kerk die we nog verder gaan uitwerken. Een 
viertal personen uit onze gemeente hebben zich hiervoor inmiddels 

opgegeven. In het Gemeenteberaad zal verder een update worden 
gegeven over de Visie & Verandering en zal de Visie voor de jeugd 

meer onder de aandacht worden gebracht. Verder zal het verslag van 

de Regioavonden aan de orde komen en nader worden toegelicht. 
Waar wij ons als Kerkenraad vooral zorgen over maken, is de 

invulling en de opvolging van verschillende functies binnen de 
Kerkenraad. Ook hier zal aandacht aan worden besteed.  

De samenzang met Nieuw Leven na de tweede kerstnachtdienst 
wordt georganiseerd door de Culturele Raad Eelde.  

In deze laatste KC van het jaar willen we stilstaan bij de vele 
activiteiten die het afgelopen jaar door onze vrijwilligers zijn 

georganiseerd. Aan die vele vrijwilligers die op enigerlei wijze zijn of 

haar hulp hebben aangeboden, spreekt de Kerkenraad haar grote 
dank uit. Zonder de inzet van die vrijwilligers kan er niets worden 

georganiseerd. Dank daarvoor. Rest mij nog te zeggen dat ik 
iedereen mede namens de Kerkenraad een sfeervolle december 

maand wens met een gezellige Kerstmarkt op 21 december rond onze 
Dorpskerk en een gezegend en gezond 2025. 

 
Namens de Kerkenraad, 

Gea Kruit, scriba  
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Gezellige Kerstmarkt 
Op zaterdag 21 december wordt het terrein rond de Dorpskerk 

omgetoverd tot een winterwonderland voor de Kerstmarkt van 16:00 
tot 20:00 en kunnen bezoekers genieten van een sfeervolle markt 

vol lichtjes, muziek, ambachtelijke kraampjes en heerlijke winterse 

lekkernijen.  

De Kerstmarkt biedt een perfecte 
gelegenheid om in de 

Kerststemming te komen. Meer dan 

40 kraampjes zullen handgemaakte 
cadeaus, sieraden, kerstdecoraties, 

kunst, glühwein en lekkere 
versnaperingen aanbieden. Bezoekers kunnen genieten van live 

optredens in de Kerk. Er is een doorloop naar de sfeervol verlichte 

tuinen van het Drents Museum en de Röling Brasserie.  

Hoogtepunten van de Kerstmarkt:  
Kerstconcerten: Optredens van lokale koren en muzikanten. Winters 

Proevenplein: Proef de lekkerste winterse specialiteiten van lokale 

ondernemers. 
Kerstverlichting: de markt wordt verlicht door duizenden twinkelende 

lichtjes, wat zorgt voor een magische sfeer. Sfeervol verlichte tuinen 

van het Museum en de Brasserie Röling.  

Er is ruim aandacht voor de voedselbank die met een speciale kraam 
is vertegenwoordigd. Inleveren van de pakketten kan bij Ties Polling 

(Sporthal Groote Veen) en op 21 december ’s morgens bij ’t 

Loughoes.  

De toegang tot de Kerstmarkt is gratis. De markt vindt plaats rond de 

Dorpskerk en is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar 

vervoer. Fietsenstalling t/o de Dorpskerk.  

In samenwerking met AZC Eelde/Paterswolde, het Drents Museum, 

de BSO, de Scouting, Het Koepeltjes festival en de Voedselbank.  

We hopen jong en oud te verwelkomen en samen een magische 

middag en avond te beleven.”  

Zorg dat je het niet mist en kom op 21 december naar de 
Kerstmarkt rond de Dorpskerk Hoofdweg 74, in Eelde van 16.00 

tot 20.00 uur.  
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Bijbel Next – bijbel wat? 
In de kerk en kinderkerk volgen we inmiddels al een tijd het 

programma van Bijbel Basics, naar volle tevredenheid. Elke zondag is 
er een programma uitgewerkt voor de kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Voor de tieners in de jeugdkerk maakten we tot 
nu toe een eigen programma, gebaseerd op het programma voor de 

basisschoolleeftijd.  
 

Bijbel Next - hét vervolg van Bijbel Basics 

Speciaal voor tieners is er nu een compleet nieuw programma voor 
de jeugdkerk gemaakt waarin de Bijbel centraal staat! Samen met de 

tieners ontdekken we wat de Bijbel te zeggen heeft over hun grote en 
kleine vragen en diverse actuele onderwerpen. Sinds kort maken we 

in onze jeugdkerk gebruik van dit programma. 
 

Opbouw van de dienst 
We starten met een ijsbreker: een kort spelletje waarin al iets van 

het thema naar voren komt. Idealiter is dit iets waarbij je niet op je 

stoel kunt blijven zitten. Als we dan ‘warm’ zijn geworden, gaan we 
verder met een aaneenschakeling van korte activiteiten, waarbij 

vaste onderdelen zijn: een gebed (al dan niet met het aansteken van 
eigen kaarsjes), lezen uit de bijbel (liefst uit verschillende vertalingen 

of talen) en een verwerkingsopdracht. Als er avondmaal is in de 
dienst, en het past in onze eigen viering, én de tieners willen 

meedoen, sluiten we soms spontaan aan in de dienst. 
 

Leiding gezocht!! 

De jeugdkerk is elke 2e zondag van de maand, behalve in de 
zomervakantie. We doen dit met een enthousiast team dat eigenlijk 

net te klein is, aangezien de meesten van ons ook andere taken in de 
gemeente hebben. We zijn daarom hard op zoek naar versterking. 

Zoals je hierboven kunt lezen, is er weinig voorbereidingstijd nodig, 
meestal bellen we even in de week voorafgaand aan de jeugdkerk om 

e.e.a. af te stemmen. Het is ook mogelijk om vrijblijvend eens aan te 
sluiten bij de jeugdkerk, dit kan bijvoorbeeld op zondag 8 december. 

Enthousiast geworden? Laat het dan even weten. 

 
Namens de jeugdkerkleiding, 

Sjoerd Alkema 
José Groenboom 

(josenieuwenhuijzen@yahoo.com) 
 

mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Ik denk dus ik besta – (hard) lopen met 

inspiratie 
Deze tekst (hier wat ingekort) kregen we mee ter 

inspiratie op zondag 17 november bij de Onlanderij. 
Een dappere groep van 6 sportievelingen trotseerde 

de wind en rende vervolgens geïnspireerd door de 
Onlanden, waarna ze afsloten met een drankje in de 

Onlanderij. 
 

“Ik denk dus ik besta.” 
Toen hij aan alles twijfelde, zelfs aan zijn eigen bestaan, kwam 

filosoof Descartes hierbij uit. “Er is iets in mij dat denkt, dat moet 

bestaan, dat weet ik zeker.” 
 

Soms lijkt het of we alleen nog maar uit denken bestaan. 
Alsof we een hoofd op pootjes zijn, zoals jonge kinderen mensen 

tekenen. We piekeren, we peinzen, we oordelen en we vinden van 
alles, van alles en iedereen. 

Wat ik ervaar als ik hardloop of wandel, is dat ik wanneer ik het huis 
verlaat (of de auto op de parkeerplaats waar mijn lopen begint) soms 

nog een koppoter ben, een denkend hoofd op pootjes. 

Maar dan, als mijn voeten en armen een ritme vinden en mijn 
ademen vanzelf gaat, stroomt wat in mijn hoofd is mijn borst in, en 

mijn armen, mijn buik en mijn bekken, mijn benen en mijn voeten. 
 

“Ik denk dus ik besta” wordt al lopend meer en meer: “ik ben dus ik 
besta”. 

Ik ben niet los van mijn armen, niet los van mijn nek en niet los van 
mijn hoofd, het zijn allemaal schakels van dezelfde ketting. 

Wat ik ervaar als ik hardloop of wandel is dat mijn gedachten, die 

zich normaal als een afgesloten kluwen in mijn hoofd bevinden, 
worden ontrafeld en afgerold in het ritme en over de tijd. 

 
“Ik denk en ik besta.”  

En ik denk... hoe bestaat het! 
 

Aansluitend klonken nog een paar verzen uit Psalm 139, die hier 
prachtig bij aansloten. 

 

Wil jij volgende keer geïnspireerd meewandelen? Dan kan! Op 12 
januari 2025 a.s. gaan we opnieuw geïnspireerd op pad door de 

Onlanden, dit keer wandelend. We verzamelen om 11.45 uur bij de 
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ingang van de Onlanderij. Houd er rekening mee dat sommige paden 

onverhard en modderig kunnen zijn.Een nieuwe hardloopsessie is 
gepland op 18 mei 2025. Schrijf deze alvast in je agenda! 

 
Sportieve groet, 

ds. Kaj van der Plas 
José Groenboom 

(Josenieuwenhuijzen@yahoo.com) 
 

Doopdienst op 22 december 
De kerkenraad heeft ingestemd met een bijzondere doopaanvraag 

vanuit Noorwegen. Nieke Huijgens-Hoenjet reisde in 2013 vanuit 
Zuidlaren met onze gemeentegroep mee naar Taizé. Inmiddels woont 

ze met haar man Lode in het Noorse Trondheim. En zij hebben op 26 

november 2023 een dochter gekregen. 
 

Dit jaar, op zondag 22 december, reist de familie Huijgens-Hoenjet af 
vanuit Noorwegen naar Eelde. Dan sluit ook hun familie uit Zuidlaren 

en zelfs uit Vlaanderen aan om in onze Dorpskerk de doop van Marie 
Josephina Catharina Huijgens te vieren. 

 
We verwelkomen ze met open armen, en nodigen iedereen uit voor 

een mooie doopdienst. 

 
ds. Kaj van der Plas 

 
 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

 

3    november dhr. E. Braams 

10  november A.K. van der Weg -Hiemstra 

17  november  Annemarie Helmans - v.d. Molen 

24  november mevr. Agnes Bardewee 
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Agenda 
 4   december   Koffietied 10 – 11.30  ’t Loughoes 

 4   december   Huiskameravond 
19  december   Seniorenkerst  ’t Loughoes 

21  december Kerstmarkt ronde de Dorpskerk 16.00 – 20.00 uur 
12  januari       wandelen met inspiratie 

  2  maart REmake in de Dorpskerk 
18  mei            hardlopen met inspiratie 

 

Huiskamerontmoeting: 
4 december 19.30 – 21 uur bij de familie Tillema, 

Westerstukken 6 
 

Groeten en ontmoeten, lunches in ’t Loughoes 
woensdag 18 december  12 uur 

 
Koffietied, iedere 1e woensdag van de maandag 

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de maand 

2024: 18 december 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 
vrijdag 27 december, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 
deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

Van het kerkelijk buro 
Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 
administratie.  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Kerstpakketten 2024 
Inmiddels zijn de voorbereidingen van de 

kerstpakkettenactie, georganiseerd door de Diaconie 
van de Dorpskerk, in volle gang. De adressen van 

mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen we via 
verschillende instanties. Deze lijst is inmiddels bijna 

compleet. Wij gaan ervan uit dat het aantal pakketten, 
evenals vorig jaar, op ongeveer 60 – 65 zal uitkomen.  We hanteren 

dezelfde werkwijze als de voorgaande jaren: iedereen ontvangt een 

klein pakket, in de vorm van een tasje. Daarin komt, behalve enkele 
kerstartikelen, een bon die men kan besteden bij de supermarkt. De 

reacties op deze vorm worden als zeer positief ervaren, vandaar dat 
het ook dit jaar een vervolg krijgt. De actie van de Diaconie richt zich 

alleen op inwoners van ons dorp. Om onze actie te bekostigen, wordt 
er voor dit doel op 3 zondagen in december gecollecteerd. De data 

zijn: zondag 8, 15 en 22 december.  
Ook hebt u de mogelijkheid om een bedrage voor dit doel te storten 

op de rekening van de Diaconie, rekeningnummer: NL20 RABO 0315 

8091 91 onder vermelding van: bijdrage kerstpakketten 2023. 
Natuurlijk kunt u producten en ook kant-en-klare kerstpakketten 

inleveren bij ‘t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze producten zullen 
naar de voedselbank regio Tynaarlo gaan. U kunt ze dagelijks  

inleveren in een plastic bak, voor de deur van ‘t Loughoes. 
 

Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage. 
Namens de Diaconie, 

Greet Tillema                                      
 

Bedankt 
Wilma Weenink verraste mij 27 oktober met een prachtig boeket 

bloemen in veel herfstkleuren uit de kerk. Ook de kaart met namen 
was erg fijn, bijna iedereen ken ik!Hartelijk dank voor deze aandacht.  
 

Roelfien Smilde-Maarsingh 
 

Zondag 24 december jl. mocht ik de bloemengroet 
ontvangen met daarbij een mooie kaart. 

Een mooi boeket waarvoor dank! 
 

Hartelijke groet Agnes Bardewee 
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Onze kosters: “Fraai stel.”  
Misschien heeft u het verhaal over onze kosters in de Dorpsklanken 

van woensdag 27 november ook gelezen. En ik meen het heel erg als 
ik zeg dat onze Peter en Marjan echt een fraai stel zijn. Als 

Protestantse Gemeente in Eelde-Paterswolde mogen wij onze handen 
dicht knijpen met dit stel. Heeft u het niet gelezen dan adviseer ik u, 

als het kan, het verhaal toch nog te lezen. Maar…… 
Het is wel, zoals ze in de Dorpsklanken vertellen, vaak hollen of 

stilstaan. Nu vinden ze dat stilstaan eigenlijk niks, dat hollen is soms 

leuk maar als het te vaak gebeurt is het niet leuk meer. Als voorbeeld 
afgelopen jaar hebben Peter en Marjan in de eerste week van hun 

zomervakantie 4 dagen gewerkt!!!! 
Daarom zijn wij op zoek naar hulp voor Peter en Marjan. Eigenlijk 

kunnen ze met allerlei werkzaamheden geholpen worden. Om u een 
idee te geven hier toch een paar genoemd: 

• Tuinonderhoud zoals grasmaaien, bladharken, stoep vegen. 

• Vervangen koster bij zondagsdiensten (uitbreiding aantal 

hulpkosters/regisseurs) 

• Hulp in ’t Loughoes bij grote activiteiten zoals koffie schenken 

etc. 

• Stofzuigen van ’t Loughoes op verschillende dagen van de 

week  

• Hulp tijdens de vakanties van Peter en Marjan 

Dit zijn maar een paar voorbeelden en is zeker niet compleet. Heeft u 

andere kwaliteiten die hier niet genoemd zijn maar die volgens u 
Peter en Marjan wel kunnen gebruiken, neemt u dan aub contact op 

met Peter en Marjan.  In overleg is er vast iets te regelen waardoor u 
hen kunt helpen.   

Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bertus Beelen 

 

REmake komt weer in de Dorpskerk 
Alvast voor de agenda: op zondag 2 maart 2025 (om 10.00 uur) 

komt de band REmake weer in de Dorpskerk. We kennen REmake 

nog van de U2 dienst (oktober 2022) en de souldienst (december 
2023). Dit keer staat de dienst in het teken van gospelmuziek, o.a. 

van Aretha Franklin. 
 

Werkgroep Eredienst  
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Dank für die Blumen 
Op 2 november j.l. (Allerzielen) ging ik zoals ieder jaar naar de 

Dorpskerk om een kaarsje op te steken en een ogenblik met mijn 
gedachten te verwijlen bij de doden die mij in het afgelopen jaar zijn 

ontvallen. Dit jaar gingen mijn gedachten vanzelfsprekend in het 
bijzonder uit naar mijn in augustus overleden vrouw Janice. We 

waren dit jaar 57 jaar getrouwd. Ik houd ervan in de Dorpskerk te 
zijn: de sereniteit van het gebouw, de rust die ervan uitgaat.  

Ik kwam (en kom) hier regelmatig voor concerten en vesperdiensten, 

die ik samen met Aat Vos sr. (zaliger gedachtenis, zoals wij dat 
zeggen)) voorbereidde maar ook voor het bijwonen van diensten die 

door Kaj en -wat verder in het verleden - door Frederique werden 
geleid. Ik ben liberaal Rooms katholiek en geen lid van de PKN-

gemeente hier. Overigens ben ik niet de enige katholiek, zo is mij 
vaker gebleken, die hier graag komt. 

Bij het weggaan uit de kerk na mijn bezoekje op Allerzielen, viel mijn 
oog op een briefje op de katheder in het voorportaal van de kerk met 

mijn naam en adres, mogelijk toen niet voor mijn ogen bestemd, 

maar toch. Ik vermoedde toen dat er de komende dagen 
waarschijnlijk iets zou gebeuren en jawel, de volgende dag op zondag 

de 3e november viel het kwartje bij mij: Marten van der Molen fietste 
mijn oprit op met bloemen achter op de bagagedrager. Met een 

kaartje met namen van alle gemeenteleden die het ondertekenden en 
een boekje met de liturgie van die dag.  

Dat zal het dus zijn, bedacht ik. Toch mijn verbazing: ik ben geen lid 
van de kerk hier, heb geen bijzondere verdiensten voor deze kerk en 

samenleving en tóch bloemen. Dat doen we wel vaker zei Marten in 

een geanimeerd gesprek dat we anderhalf uur met elkaar hadden. Ik 
vertelde hem dat ik het blad Kerkelijk Contact altijd lees en met 

name de stukjes over de geschiedenis van de kerk, destijds kerkepad 
en de kloostergangers naar de abdij van Egmond. Van dat 

kloosterleven heb ik enige kennis.  
Ik dank jullie allen die mij voorgedragen hebben voor deze mooie 

bloemengift, in het bijzonder Marten als boodschapper. De bloemen 
hebben een mooi plekje gekregen in mijn huis.  

Met een lichte verwijzing naar de jaarlijkse “Urbi et orbi” (voor de 

stad Rome en de wereld) toespraak van de paus met Pasen vanaf het 
Sint Pietersplein zeg ik: “Dank für die Blumen”…. 

 
Ed Braams. 
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Duurzame kerkgebouwen 
In oktober heeft het CvK opdracht gegeven aan het adviesbureau 

Ecocert om de duurzaamheid van de Dorpskerk en ’t Loughoes te 
onderzoeken. Ook om daarmee te verkennen of er mogelijkheden zijn  

een beroep te doen op de DUMAVA-regeling, een landelijke 
subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed. 

Met behulp van de twee adviesrapporten hebben we een handleiding 
gekregen om uitvoering te geven aan de verdere verduurzaming van 

de gebouwen. Per maatregel hebben we nu een indicatie van de 

benodigde investeringen, de energiebesparing en CO2-reductie, de 
terugverdientijd en de te realiseren labelsprongen. 

We beschikken nu ook over de energielabels: voor het kerkgebouw 
geldt label G (het laagste energielabel) en voor ‘t Loughoes geldt 

label A+ (A+++++ is het hoogste label).’ ‘t Loughoes geheel gasvrij 
maken (label A++++) bijvoorbeeld vraagt om een investering van 

ca. € 300.000. De tijd was te kort om in 2024 een passende 
subsidieaanvraag voor te bereiden. Naar verwachting volgt in 2025 

een volgende subsidieronde. De rapporten die we nu hebben zijn 

volledig geschikt voor de aanvraag. De kosten van de onderzoeken 
kunnen voor een deel meelopen in de subsidieaanvragen. De subsidie 

bedraagt maximaal 40% van de investeringsomvang. 
Het CvK gaat zich bezinnen op de effecten van een drietal 

verduurzamingsscenario’s om daarmee een investeringsvoorstel voor 
te leggen aan de kerkenraad. 

 
Dick Boersma 

 

In herinnering  

Dhr. G. Jansen 27-02-35 02-11-24 

Mevr. T.B. Jager -Pölkerman 30-09-44 19-11-24 

Mevr. H. Reinders-Bolhuis 03-04-28 22-11-24 

 
Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 
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Giftenaftrek belastingen    
We kennen allemaal de jaarlijkse giftenaftrek. Uw bijdrage voor de 

Actie Kerkbalans is daarvan een belangrijke component. Weet u dat 
het mogelijk is onze kerk extra te steunen door middel van een  

periodieke schenking? Met een periodieke schenking krijgt u een 
groter deel van uw gift terug van de belastingdienst.  
 

Hoe werkt periodiek schenken? 
Bij periodiek schenken legt u in een schenkingsovereenkomst vast 

dat u onze gemeente steunt met een vast bedrag per jaar en voor 

minimaal vijf jaar. De Nederlandse overheid stimuleert periodiek 
schenken aan goede doelen met een ANBI-status, zoals onze 

gemeente. Daarom mag u zo’n schenking zonder drempel opgeven 
als aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dan een 

deel van het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst.   
De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is 

afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. U kunt een rekenvoorbeeld 
invullen op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel.  
 

Eenvoudig geregeld 

Wilt u onze kerk steunen via een schenkingsovereenkomst? Dat is in 
een paar stappen geregeld!  

• U downloadt de ‘Modelovereenkomst periodieke gift kerkelijke 
gemeente’ op www.dorpskerkeelde.nl/giften .   

• U vult de overeenkomst digitaal in en stuurt deze - zonder 
handtekening - per e-mail op naar 

administrateur@dorpskerkeelde.nl.   
• Wij vullen de overeenkomst daar waar nodig aan, ondertekenen 

beide exemplaren en sturen deze per post aan u terug.  

• U ondertekent beide exemplaren en stuurt er één per post terug 
naar ‘t Loughoes, Kosterijweg 2, 9761GE te Eelde t.a.v. 

administrateur  
• U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst.  

• Het is van belang dat u uw exemplaar goed bewaart. Als de 
belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk 

kunnen overleggen.  

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk eens op 

protestantsekerk.nl/geef-een-gift. Natuurlijk kunt u ook altijd contact 
met ons opnemen.  

  

Bertus Beelen, administrateur@dorpskerkeelde.nl   06 1321 9556 
Dick Boersma, boersmadick12@gmail.com   06 5099 9378 

http://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
http://www.dorpskerkeelde.nl/giften
mailto:administrateur@dorpskerkeelde.nl
https://protestantsekerk.nl/geef-een-gift
mailto:administrateur@dorpskerkeelde.nl
mailto:boersmadick12@gmail.com
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Mailadres voor actie kerkbalans 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2025, de 

jaarlijkse kerkelijke bijdrage. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 

kunnen doen waar we als kerk voor staan. 
Dit willen we zoveel mogelijk digitaal organiseren. Automatiseren 

betekent voor ons een besparing van papierwerk, tijd en kosten. Wilt 
u ons helpen met deze automatisering? Dan verzoeken we u om één 

e-mailadres per huishouden, voor zover u dit nog niet hebt gedaan.   

U kunt uw e-mailadres sturen naar kerkburo@dorpskerkeelde.nl. Wilt 
u daarbij uw naam en adres ovv actie kerkbalans aangeven? Dan weet 

onze administratie waar het voor is.  
Graag ontvangen we uw e-mailadres vóór 1 januari.    

In december zullen we u verder informeren met een persoonlijke brief. 
Daarin leggen we uit hoe u de kerkelijke bijdrage kunt voldoen.  

Heeft u hierover nu al vragen? Stuur deze dan naar  
administrateur@dorpskerkeelde.nl. 

Bertus Beelen 

Dick Boersma 
 

Groeten en ontmoeten 
Woensdag 23 november Groeten en ontmoeten. 
Wat was het weer gezellig en wat was het weer 

lekker. 
Iedere keer een verrassingsmenu, dit keer rode kool 

met appelmoes en bitterkoekjespudding toe. 

  

mailto:kerkburo@dorpskerkeelde.nl
mailto:administrateur@dorpskerkeelde.nl
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Puzzel 
De aangegeven woorden wegstrepen. De letters die er overblijven is 

van boven naar beneden de oplossing. 

Fijne feestdagen! Ina Rawée    cgrawee@gmail.com 

 

  T   M   E   L   A   Z   U   R   E   J   B   S 

  O   I   A   R   E   T   S   V   R   E   D   E 

  N   O   N   A   Z   A   R   E   T  I    E   D 

  O   O   S   S   G   M   D   L   M   B   E   O 

  R   G   O   T   C   D   E   D   B   A   N   R 

  T   E   E   Z   E   H   E   I   L   I   G   E 

  S   B   A   R   E   N   R   E   D   R   E   H 

  E   O   A   M   R   K   S   IJ   W   A   L   T 

  E   O   D   L   U   V   R   E   V   M   A   H 

  G   R   A   M   K   I   N   D   J   E   P   C 

  S   T   A   A   L   P   T   H   C   A   N   A 

  S   E   A   Z   W   A   N   G   E   R   N  W 

 

Inschrijven, vervuld, Betlehem, kribbe, heilige, Nazaret, redder, 

Maria, herder, Herodes, vrede, veld, baren, engel, maagd, balk, 

Jeruzalem, geest, oosten, stro, zoon, stal, geboorte, kindje, plaats, 

nacht, zwanger, wacht, ster, lap, wijs. 

 

Oplossing november puzzel was: einde liturgisch jaar. 

erf, inkt, nagel, dak, echt, lig, inzet, tent, uit, reis, gast, inter, sla, 

cake, hak, jaar, aard, arm, room. 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
 

2024     
Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 

          
6-okt D Bloemenfonds € 163,75   

  K Instandhouden Eredienst € 137,30   
        € 301,05 

13-okt D Plaatselijke ondersteuning € 132,45   

  K Instandhouden Eredienst € 127,20   
        € 259,65 

20-okt D Voedselbank € 178,80   
  K Instandhouden Eredienst € 135,85   

        € 314,65 
27-okt D Zending € 55,75   

 K Instandhouden Eredienst € 80,50   
    Collectedoel niet bekend € 25,00   

        € 161,25 

  D Opbrengst Cantatedienst € 0,00   
  K  € 508,33   

        € 508,33 
    Nagekomen collectebonnen € 4,80   

  K Nagekomen collectebonnen € 4,80   
        € 9,60 

     
   € 1.554,53 € 1.554,53 

 

Hierboven ziet u de collecteopbrengsten (met uitzondering van giften 
via bankoverschrijving) van de maand oktober 2024. Iedereen die op 

een of andere wijze aan een collecte heeft deelgenomen, wordt 
hiervoor van harte bedankt. 

 

Giften 
De afgelopen weken mochten wij van een familie 2x € 20,00 

ontvangen, dit o.a. als dank voor de ontvangen bloemen. 

Graag willen wij de familie voor deze giften hartelijk danken. 
  

Namens het CvK. 
Bertus Beelen 
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Kijk eens om je heen  
Kijk eens om je heen. 

Kijk eens om je heen als diaken, als gewoon een mens.   
Weet je nog waarom je diaken bent geworden?  

Om te helpen, te zorgen, bij te staan, mee te denken.           
En wat is er geworden van deze motivatie?       

Hoe, waarom en waardoor blijf je gemotiveerd in een     
verouderende gemeente en krimpende kerkenraad?      

Onrust bekruipt je daar over.  

Onrust bekruipt je vanwege oorlog.     
Oorlog in Soedan, in Oekraïne, in Gaza en ga zo maar door.  

Waarom? En waar stopt het?        
Onrust besluipt je vanwege de armoede    

in Nederland, in Haïti of waar ook ter wereld.  
Onrust bekruipt je vanwege de vele vragen.    

Vragen als waar is God, bestaat Hij nog wel en      
waarom laat Hij dit alles zo maar toe?   

Vele vragen………….            

Je weet het antwoord niet.      
Maar kijk eens om je heen.        

Kijk gewoon eens om je heen.    
Zie daar waar je helpen kunt.            

Zie waarom diaconie helaas (nog) nodig is.   
Zie de medemens die hulp nodig heeft.  

Zie de medemens die geweerd wordt.      
Zie de medemens die leeft in armoede. 

Zie, zoek en vindt de taak die Christus de mens toebedeeld heeft. 

 
Hein van Assen 
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Colofon 
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